
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 16 juli 2023 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing:  Mattheus 11:25 - 12:14 
Collecten: voor Stichting De Mangoboom en voor de kerk 
 
Zondag 23 juli 2023 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Mattheus 13: 44 -52 
Collecten: voor Stichting Salchazorg en voor de kerk 
 
Zondag 30 juli 2023 
10.00 uur: ds. J.H. Smeets uit Spui 
Collecten: voor het Leger des Heils en voor de kerk 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar 
bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte. 
 
Bij de diensten  
Het is volop zomer en ook de vakantietijd is aangebroken. Mede met het oog daarop heb ik besloten 
om een gedeelte van de lezing voor zondag 2 juli nog wat verder uit te diepen in de dienst van 16 juli. 
Tegen de achtergrond van een crisis zowel bij Johannes de Doper als bij Jezus hebben we in die 
dienst toen gehoord over Jezus hernieuwde uitnodiging: 'Kom tot mij, allen die afgemat en beladen 
zijn...en ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je…en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en ne-
derig van hart.' (Math 11:28-30). Ik vermoed dat deze woorden van Jezus ons nog iets meer te bie-
den hebben, dan er  toen over gezegd kon worden. Maar we gaan niet simpel op herhaling, maar be-
luisteren deze woorden nu met het oog op het vervolg in Math. 12, waar het gaat over de sabbat. 
Zondag 23 juli is mijn laatste dienst voorafgaan een enkele weken van vakantie. We sluiten dan ook 
ons jaarthema over de gelijkenissen af met de lezing van Math. 13:44-51. Een paar gelijkenissen uit 
dit hoofdstuk zijn in de loop van het jaar al aan de orde geweest, zoals over de zaaier en het zaad, 
over het onkruid op de akker en over het mosterdzaadje (Biddag voor gewas en arbeid), maar er 
staan in dit hoofdstuk ook nog een paar kleine gelijkenissen, die nog om onze aandacht vragen:  
schatten, die het meer dan waard zijn om te zoeken en te vinden. 
Zondag 30 juli hoopt ds J.H. Smeets onze gastpredikant te zijn. 
Ook voor deze zomertijd wensen we elkaar goede en inspirerende vieringen toe. 
 

Ds. Leen de Ronde 
Collecten 
Collecte 16 juli: Stichting 'De Mangoboom' 
Stichting De Mangoboom biedt gestructureerd hulp aan de kinderen van het 
weeshuis. De activiteiten richten zich niet alleen op het verschaffen van voedsel 
en medische zorg maar ook op bijvoorbeeld het aanbrengen van structuur, het 
verbeteren van de hygiëne en het begeleiden van de kinderen op school.  
De stichting werkt zelfstandig. Door de jaren heen heeft de stichting al aardig 
wat kunnen realiseren om de leefomstandigheden van de kinderen in en de 
mensen om het weeshuis heen, te verbeteren.  

http://www.kerkomroep.nl/


Omdat Burkina Faso een van de armste landen van Afrika is, blijft sponsoring en hulp hard nodig! 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.demangoboom.nl. 

Namens de Diaconie, Ella Baas 
Open Gemeente-dag: zaterdag 16 sept. 
Misschien is het verstandig in uw agenda de bovenstaande datum al van een klein kruisje te voorzien. 
Ditmaal geen Monumentendag voor de Kruiningse Johanneskerk (altijd op de tweede zaterdag van 
september) maar ditmaal op de derde zaterdag van september  een Open Gemeente-dag, met als 
motto: Allemaal vreemde vogels…! 
Immers de kerk is een plek waar ook de meest vreemde en zeldzame vogels hun thuis kunnen vin-
den. In bonte verscheidenheid laten die op deze dag zien wat hen beweegt en inspireert. Alle ele-
menten van geloven en gemeente-zijn komen daarbij aan bod.  
Dus mocht u denken:  wat een kerk te bieden heeft, dat weet ik wel ongeveer! Misschien dat het 
toch meer en anders is, dan u vermoed. Kom eens kijken en laat je verrassen tussen 10.30 en 15.30 
uur in de Johanneskerk van Kruiningen door deze Open Gemeente-dag. 
Namens de werkgroep 'Open Gemeente-dag' , ds Leen de Ronde,  tel. 06-28302624 
 
Ter gedachtenis: Jan Cornelis Wisse 
Woensdag 5 juli 2023 is het leven van Jan Cornelis Wisse ten einde gegaan in het ziekenhuis te Goes. 
De pogingen om zijn leven nog te redden bleven helaas zonder resultaat.  
Vorige maand op 8 juni had hij de bijzondere leeftijd van 90 jaar mogen bereiken en heeft dat samen 
met allen die hem lief waren op bescheiden wijze ook kunnen vieren. 
Aan het begin van dit jaar (2 jan. 2023) had hij samen met Corrie Vrijman zijn vrouw al een andere 
mijlpaal gehaald, nl. hun 65 jaren met elkaar verbonden zijn in liefde en trouw. En al die jaren heb-
ben ze op hetzelfde adres gewoond: Henry Dunantstraat 37 te Kruiningen. Twee kinderen zijn uit hun 
verbintenis voortgekomen: Joany (met Martin Schieman)  en Jan Kees (met Angelique Westveer), vijf 
kleinkinderen: Yentl en Dion; Joost, Bart en Janneke; En 3 ½ jaar heeft hij ook van zijn achterkleinkind 
Sjuul mogen genieten en zij van haar 'oude opa': 'Met liefde heeft hij voor ons geleefd en gezorgd', zo 
vermeldt de rouwbrief. 
Jan Wisse groeide op in Kruiningen aan de Welhoekstraat als enig kind van Kees Wisse en Janna Vleu-
gel. Zowel de oorlogsjaren als de watersnoodramp van 1953 maakte hij bewust mee. Terwijl ze nog 
op school zaten – de ULO te Kruiningen – was Jan al hevig verliefd op Corrie en iets later sloeg ook bij 
haar de vlam over. Het werd een lange tijd van verkering, want Jan moest eerst twee jaar in militaire 
dienst en huizen waren ook in die tijd schaars. 
Jan heeft altijd voor dezelfde werkgever gewerkt. Hij was in dienst bij het KCB, het Kwaliteitscontrole 
Bureau. De veilingen voor groente en fruit in de omgeving, maar ook verder weg in het Westland, 
waren zijn werkterrein. Onlangs maakte hij met zijn dochter nog een 'werkbezoek' aan de veiling in 
Zundert. Er was heel veel veranderd. 
Jan was een mild en vriendelijk mens, bovenal heel zorgzaam, voor mens én dier. 
Wat betreft de dieren heeft hij tot het laatst gezorgd voor de levende have op het landje van zijn 
zoon in Kapelle. De schapen kenden hem al op afstand. In het voorjaar heeft hij daar ook de 'petaten' 
nog gepoot. Samen met Corrie maakte hij regelmatig een tripje naar de Zeedijk op hun driewielfiets. 
Zo was het leven van Jan Wisse rustig en stabiel, maar zeker niet saai en bekrompen. 
Maandag 10 juli heeft de afscheidsdienst plaats gevonden in de Kruiningse kerk, met verhalen en 
beelden uit zijn leven, met licht aangestoken door zijn kleinkinderen, en ook met woorden van geloof 
en vertrouwen uit de Schriften. Psalm 100 was het uitgangspunt, een psalm om dank te brengen, 
staat er boven: 'Want Hij heeft ons gemaakt en aan Hem behoren wij toe.., …als schapen die Hij 
weidt…Want goed is de ENIGE, voor altijd is Zijn verbondenheid, en van generatie op generatie Zijn 
be-amingen.' Op de algemene begraafplaats van Kruiningen is zijn lichaam te rusten gelegd en de 
herinnering aan Jan Wisse mag onder ons levend blijven. 
 

Ds. Leen de Ronde 
 

http://www.demangoboom.nl/


Meeleven met elkaar 
Giften 
Contant zijn de volgden giften ontvangen: 

− voor de bloemendienst: via Jeanet Verijzer € 10, via Riet van Stel € 20, via Lina Burgel € 10 en via 
Ella Baas € 10. 

− voor de kerk: via Leen de Ronde € 200, € 50, drie maal € 20 en € 5. 

− voor de Diaconie: via Leen de Ronde € 10. 
 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / 
adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen. 
 
 
 


