
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 
Alle diensten zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl of YouTube 
 
Zondag 24 september 2023 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing:  Jona 2 
Collecten: voor Kerk in Actie: Zending (Syrië) en voor de kerk 
 
Zondag 1 oktober 2023 
10.00 uur: ds. D. de Roest uit Kapelle 
Collecten: voor Kerk en Israël en voor de kerk 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar 
bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte. 
 
Bij de diensten  
Na een geslaagde Open dag op zaterdag 16 september hebben we op zondag 17 september als ge-
meente onze start gemaakt voor een nieuw seizoen. Op diezelfde dagen was het ook Joods Nieuw-
jaar (Rosh Hasjana, 5784). Dagen waarop naar Joods gebruik zowel  appel met honig gegeten wordt – 
om het zoet toch altijd door het zuur heen te proeven - en ook intensief op de sjofar (ramshoorn) ge-
blazen wordt,  het schrille geluid dat je wakker laat schrikken en waakzaam maakt. 
In de Startviering van 17 september hebben we een begin gemaakt met 
de lezing van het boekje Jona. Zijn naam betekent vanuit het Hebreeuws 
'duif'. Jona is tussen de Bijbelse profeten wel echt een hele vreemde vo-
gel. Hij vliegt radicaal anders dan zijn opdracht was en daalt steeds die-
per af. 
Jona wil onderduiken, zichzelf onzichtbaar maken, weg van het aange-
zicht van de ENIGE…! Maar God laat Jona nog niet los. En vanuit het bin-
nenste (of: baarmoeder) van een grote vis klaagt Jona zijn nood én 
brengt hij dank aan de ENIGE: Vanuit de diepte roep ik tot U…! 
Voor zondag 24 september zal dit gebed van Jona uit hoofdstuk 2 het 
uitgangspunt zijn. Misschien kunt u dit gedeelte thuis al eens even op u laten inwerken. 
Ook hebben we het Gebedenboek weer in gebruik genomen. Bij binnenkomen kunt u een intentie 
voor gebed opschrijven,  en de voorganger ontvangt dit voor aanvang van de dienst. Zo maken we 
onze vieringen nog meer tot een gezamenlijk gebeuren. Zondag 1 okt. zal ds Douwe de Roest uit Bie-
zelinge in Kruiningen voorgaan. We zullen zien waar 'postduif Jona' ons nog brengen zal… 

Ds. Leen de Ronde 
Terugblik op Open dag: zaterdag 16 september 
Het organiseren van de Open dag was een experiment, dat van een klein groepje gemeenteleden een 
flinke inspanning gevraagd heeft. Maar het was zeker de moeite waard! Naar schatting hebben tus-
sen de 80 en de 100 mensen die zaterdag de Johanneskerk bezocht. De reacties waren eensluidend 
positief. De kerk bleek een goede expositieruimte te zijn voor de vijf amateur-kunstenaars uit onze 
kerkelijke gemeente die er hun werk tentoonstelden. Mensen hadden tijd en ruimte om elkaar in de 
kerk – of buiten, dankzij het mooie weer – te ontmoeten en bij te praten. Ook waren er stands met 
informatie over het pastoraat, het kerk-zijn en de diaconie. Daarnaast is er geld ingezameld t.b.v. de 
getroffen rampgebieden in Marokko en Libië. Het Moqimi-project in Noord-Irak van Arianne Wille-
boer  werd er toegelicht door haar ouders en zus. Er lag een petitielijst van Amnesty om te onderte-
kenen en er was een doorlopende beamerpresentatie met historische beeldmateriaal om te bekij-
ken. Beelden en liederen van de Muziekgroep via de beamerinstallatie zorgden voor de muzikale 

http://www.kerkomroep.nl/


omlijsting, afgewisseld met een tweetal sfeervolle optredens van Steve en Ainsley Apirana uit Nieuw-
Zeeland. 
Ook de mosselen voor de lunch (gesponsord door Delta-mossel) waren uitstekend van kwaliteit en 
lieten zich heerlijk klaargemaakt – met dank aan de kok – goed smaken.  
Na afloop verliep ook het opruimen soepel. Alles bij elkaar een prachtige oefening in gemeente-zijn 
met veel waardevolle ontmoetingen. 
Veel dank aan iedereen die aan deze dag een kleine of soms ook een behoorlijk grote bijdrage heeft 
geleverd. En wie weet gaat er zoiets vaker gebeuren… 

Namens de activiteitencommissie, Leen de Ronde 
Collecten 
Collecte 24 september: Kerk in Actie: Zending (Syrië), Kerk als plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Sy-
rië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier 
letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar on-
misbare taak weer oppakken. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te 
bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! Als de kerk er weer is, kan zij haar on-
misbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in 
Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor 
de toekomst! 
Collecte 1 oktober: Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen 
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het ge-
sprek tussen Joden en Christenen.  Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 
predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we 
onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. 

Namens de Diaconie, Ella Baas 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 25 september wordt mevrouw B.C. Poleij-Priem, Langeviele 87, 85 jaar. En op 29 september 
wordt de heer L.J. Dominicus, Boerhaavestraat 51, 85 jaar. Wij wensen hen beiden een fijne verjaar-
dag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Mevrouw Komejan- van de Griek, Langeviele 29, was 16 september jl. jarig. Zij is 90 jaar geworden. 
Ook haar wensen wij een gezond nieuw levensjaar toe. 
Huwelijksjubileum 
Op 11 september jl. was het echtpaar Cok-van Daken, Langeviele 109, 65 jaar getrouwd. 
En op 12 september jl. was het echtpaar Van de Plasse-Babijn, Voorhoute 40, 60 jaar getrouwd. 
Namens onze kerkelijke gemeente van alsnog harte gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum. 
 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Ella Baas € 5, via Jeanet Verijzer € 15, via Lina Burgel € 10 en € 25, via 
Moni de Ronde € 10 en via Leen de Ronde € 10. 
Voor de kerk: via Lina Burgel € 10, € 20 en € 25 en via Leen de Ronde € 40 en twee maal € 50 (waar-
van 1 gift door verkoop van een schilderij tijdens de Open dag op 16 september). 
 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / 
adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen. 
 


