
PROTESTANTSE GEMEENTE KRUININGEN  

 
Alle diensten zijn ook te volgen via YouTube 
 
Zondag 7 januari 2024 
10.00 uur: ds. Leen de Ronde 
Lezing: Marcus 1:1-13 
Collecten: voor Algemeen onderhoud gebouwen en voor de kerk 
 
Zondag 14 januari 2024 
10.00 uur: ds. Poesiat uit Koudekerke 
Collecten: voor Diverse hulpmiddelen t.b.v. de eredienst, voor Mercy Ships en voor de kerk 
 
Indien u ten behoeve van één van de collecten een donatie wilt doen, kunt u deze overmaken naar 
bankrekeningnummer NL10 RABO 0373 7239 97 ten name van Protestantse Gemeente Kruiningen. 
Dit onder vermelding van de datum en de omschrijving van de betreffende collecte. 
 
Bij de diensten 
Na alle feestelijke inspanningen rond het Kerstfeest en de jaarwisseling kan ons aan het begin van 
het nieuwe jaar wel eens het gevoel van een kater bekruipen.  De dagen zijn nog altijd even grauw en 
somber en er is weinig om naar uit te kijken. De zgn. 'blue Monday' in januari als de meest ongeluk-
kige dag van het jaar is dan ook berucht. Toch geeft het kerkelijk jaar ons geen aanleiding voor dat  
'katterige' gevoel, want op het Kerstfeest volgt immers de tijd van Epifanie. Na 6 januari – met Drie-
koningen als afsluiting van het Kerstfeest – zijn er nog tenminste drie zondagen die in het teken van 
deze Epifanie staat, d.w.z.  de verschijning van de Heer. Het kind dat voor ons geboren is, mag meer 
en meer aan het licht komen. Zijn ster komt op, straalt over de aarde en wordt gezien, ook op de 
meest onverwachte plekken. Ons rooster geeft dit jaar voor deze zondagen lezingen aan uit het begin 
van het evangelie van Marcus.  Dat zijn niet helemaal de klassieke lezingen voor Epifanie, maar dat 
Jezus ook in dit evangelie ons verlichtend tegemoet komt, dat zal duidelijk worden… 
En de plaats waar dit gebeurt…ja, bij Marcus uitgerekend in de woestijn, een plek die zich misschien 
met enige verbeelding goed laat vergelijken met die kille, kale januarimaand. 
Zondag 7 januari beginnen we met Marcus 1:1-13… en daar staat in kort 
bestek al heel veel in. Ondermeer ook de doop die Jezus ondergaat van Jo-
hannes en de heilige Geest die daarbij doorbreekt, als één van die Epifanie- 
momenten die ons nu tegemoet komen. Zeker de moeite waard om dit ge-
deelte vooraf al eens met aandacht gelezen te hebben. 
Zondag 14 januari zal ds. Poesiat uit Koudekerke voorgaan. Het rooster 
geeft de Johannes 2: 1-11 aan, de bruiloft te Kana, het begin van Jezus' te-
kenen. 

Ds. Leen de Ronde 
Hèt blijde nieuws 
Ja, dat is dè boodschap van de kerst(nacht)dienst, al eeuwenlang, ook in onze mooie Johannes kerk. 
Toch was de kerstnachtdienst van 2023 bijzonder. Extra bijzonder zelfs, waar gemeenteleden deze 
kerstnachtdienst hebben geleid. Prachtig! 
Genoemd moet ook worden 'ons' koor onder leiding van onze organist, Leo Polderman. En niet ver-
getend E.M.M., het Kruiningse fanfarekorps. Geweldig hoe zij de gemeente hebben begeleid met een 
aantal kerstliederen. Ook hier past een woord van dank voor jullie inzet. 
Maar wat het nu ècht bijzonder maakt voor mij is het feit dat ik er vertrouwen in heb dat met een 
klein aantal gemeenteleden er (nog) heel veel kan. Dat is ook nieuws wat blij maakt. Namens veel 
aanwezigen dank aan hen die op welke wijze ook zich hebben ingezet om deze dienst te doen slagen. 

Henk van der Laan 



Aktie Kerkbalans 2024 
Deze maand is kerkelijk Nederland en dus ook onze gemeente heel druk met de Aktie Kerkbalans. In 
onze gemeente bent u gewend een uitnodiging te ontvangen om mee te doen met de Aktie Kerkbalans 
en via een antwoordenveloppe te laten weten welke bijdrage de gemeente voor dat betreffende jaar 
van u kan verwachten. De uitnodiging kwam per post en de antwoordenveloppe kon u zelf achterlaten 
bij de genoemde adressen. Ongeveer 30 procent van de antwoordenveloppen ontvingen we ingevuld 
retour. We willen het in 2024 anders doen. Gelet op de financiële toekomst van de gemeente wordt 
het steeds belangrijker om al aan het begin van het jaar te weten waar we financieel op kunnen reke-
nen. In de Begroting van 2024 is een tekort van zo'n € 35.000 begroot. Door onverwachte giften zien 
meestal de jaarcijfers er gunstiger uit. Maar toch is de financiële situatie nijpend. Het is in 2024 onze 
bedoeling om de uitnodigingen van de Aktie Kerkbalans persoonlijk bij u af te geven en ook de ant-
woordenvellopen weer persoonlijk bij u op te halen. Dit met de bedoeling een antwoordrespons van 
misschien wel 100 procent te halen en dan weten we als gemeente met elkaar precies waar we aan 
toe zijn. Niet alleen hopen we op uw enthousiaste medewerking maar ook hebben we natuurlijk ge-
meenteleden nodig die de uitnodigingen rondbrengen en de antwoorden weer ophalen. We zien uit 
naar zo'n 20 gemeenteleden die daaraan willen meewerken. Het rondbrengen en ophalen zal een paar 
uurtjes van uw tijd vragen maar wij vertrouwen er op dat velen van u staan te trappelen om dit stukje 
gemeentewerk op te pakken opdat de lofzang in Kruiningen kan blijven klinken. U kunt zich daarvoor 
opgeven bij Piet de Graaf, tel.: 06 185 11 090 / hugodegroot2@kpnmail.nl of Frans van der Maas, tel.: 
06-533 56 320 / fransvdm@zeelandnet.nl. Het College van Kerkrentmeesters dankt u alvast heel har-
telijk voor uw medewerking. 

Piet de Graaf, penningmeester College van Kerkrentmeesters 
Nieuwjaarsgroet uit de pastorie 
Voor het nieuwe jaar onzes Heren 2024  willen we u ook vanuit de pastorie zegen en alle goeds toe-
wensen. Of zoals een vriend ons eens schreef: een begaanbare weg in het nieuwe jaar… 
We zijn misschien geneigd om in deze barre wereld onze verwachtingen enigszins te temperen. Dat 
lijkt ook verstandig. Tegelijkertijd is het ook waar, dat wie geen hoop houdt en zich geen nieuwe da-
den voorneemt, zich al bij voorbaat aan malaise overgeeft.  Het evangelie wil ons ook voor moeilijke 
tijden weerbaar maken en het leven op spanning houden. Best mogelijk dat 2024 een jaar wordt dat 
de proef op de som zal zijn,  wat de vernieuwende kracht is, die we uit het geloof mogen putten. 
Moni en ik willen u in elk geval hartelijk bedanken voor alle kaartjes, mailtje, appjes en andere vor-
men van medeleven die we uit de gemeenschap van Kruiningen ontvangen hebben. Het doet goed 
en geeft moed om zo met elkaar het nieuwe jaar in te gaan. 

Moni en Leen de Ronde 
Meeleven met elkaar 
Verjaardagen 
Op 8 januari 2024 wordt mevrouw E. van Woerden-van Gerven, Langeviele 53, 80 jaar. Wij wensen 
haar een fijne verjaardag en een gezond nieuw levensjaar toe. 
Giften 
Voor de bloemendienst: via Jeanet Verijzer € 10 en via Ko Bommeljé € 10. 
Voor de kerk: via Riet van Stel € 15, via Leen de Ronde € 10 en € 100 en via Lina Burgel € 10 en € 50. 
 
Ter gedachtenis: Bets Kriekaard-Jansen 
In de zeer hoge leeftijd van 102 jaar was Bets Kriekaard, wonend op de Hooge Hoeve van Ter Weel, 
Krabbendijke, ook dit jaar in blijde verwachting van het Kerstfeest. Ze hield van de warmte en de ge-
zelligheid en ze zag er naar uit om haar kleindochter uit het buitenland weer te zien. Maar in plaats 
van gezamenlijk het Kerstfeest te vieren, moest er vrij plotseling afscheid van haar genomen worden. 
Op zaterdag 23 december 2023 waren voor Bets Kriekaard haar laatste levenskrachten uitgeput, na-
dat haar (enige) dochter Elly en ook een aantal andere vertrouwde mensen haar nog een laatste 
groet hadden kunnen geven. 
Een lang en bewogen leven is daarmee ten einde gegaan. Elisabeth Maria (Bets) Jansen groeide op in 
het Kruiningse buurtschap van de Koop’ren Trom tegen de Zeedijk aan. 



Zij was de vierde op rij van de kinderen Jansen die in leven bleven. Want meerderen waren als baby 
reeds overleden. Maar Bets had de wil om te overleven. Daarvoor balde zij– ook later nog – vaak 
haar vuisten samen. Na haar geboorte volgden nog twee zussen. 
Haar meest geliefde broer Piet met zijn gezin heeft zij verloren in de rampnacht van 1 februari 1953. 
Zelf woonde ze toen, sinds 5 oktober 1950 gehuwd met Rinus Kriekaard, in Krabbendijke waar het 
water niet doordrong. Maar van de familie Jansen verdronken die nacht elf mensen. 
Een gebeuren dat een onuitwisbaar stempel op haar leven drukte. 
Verheugend was in jan. 1955 de geboorte van hun dochter Elly en een nieuw bestaan wordt door 
hen opgebouwd aan de Sluisweg 1: een klein landbouwbedrijfje met wat varkens en kippen: hard 
werken, maar wel zelfstandig zijn.  
Haar man Rinus was echter ziekelijk, leed aan chronische bronchitis en wordt ongeneeslijk ziek. Op 
8 augustus 1971 is hij overleden, 53 jaar oud. Elly had zojuist haar ULO-diploma gehaald. Dan ver-
huist Bets met haar dochter naar het dorp, Henry Dunantstraat 18. 
Ze voelt zich beter tussen de mensen, is actief bij de Christelijke Vrouwen Bond en voor de Her-
vormde bloemendienst, als verzachtende pleisters voor de pijnlijke verliezen. 
Nog jong slaat Elly haar vleugels uit, treft een levensgezel uit Portugal en gaat daar een bestaan op-
bouwen, waar ook hun beide kinderen Michelle en Manuela opgroeien. Jaarlijks kwam Bets een paar 
weken bij hen logeren.  
Juist nadat Elly met haar kinderen weer in de buurt woonde, kwam het leven van Bets in een hevige 
crisis. Ze wordt tot tweemaal opgenomen en vindt daarna een nieuw onderkomen in het verzorgings-
huis Nieuwlande te Krabbendijke. Daar gaat ze zich steeds beter thuis voelen. Haar karakter wordt 
gaandeweg zachter. Ze doet mee aan activiteiten en is dankbaar voor alle zorg en aandacht. De angst 
en onrust onder haar leven nemen af, maar zijn ook nooit helemaal verdwenen. Zingen en bidden 
hielpen haar om het vertrouwen (Psalm 42) te behouden. Vrijdag 29 december is haar leven her-
dacht waarvoor het danklied uit Psalm 100 de leidraad was en is haar lichaam op de Kruiningse be-
graafplaats te rusten gelegd. 

Ds. Leen de Ronde 
Agenda 
Dinsdag 16 januari: 

− Preekvoorbereiding in Rond-Inn: lezing Marcus 1:14-20, aanvang 19.30 uur 
 

Kopijadres Protestantse Gemeente Kruiningen: Wim Huissen » e-mail: rond-uit@outlook.com / 
adres: Van Leeuwenhoeklaan 54, 4416 DR  Kruiningen. 
 


